
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders en verzorgers,             nieuwsbrief 6; 13-12-2024 
De laatste week voor de kerstvakantie breekt aan. Er worden volop kerstliederen gezongen in 
de groepen, overals staan de kerstbomen en hangen lichtjes en uiteraard vertellen we de 
Bijbelverhalen voorafgaand aan het kerstverhaal. 
De donkere dagen zijn echt aanwezig, soms lijkt het of het overdag ook niet echt licht wil 
worden als het een grijze dag is. Dan zoeken we de gezelligheid en het licht binnenshuis, fijn 
dat we dat kunnen doen. Als we denken aan die vele duizenden mensen en kinderen die dat 
niet kunnen omdat alles kapot is door oorlog, dan worden we daar verdrietig van. En 
denkend aan de toespraak van Rutte over het feit dat we ons moeten voorbereiden op 
veranderingen in de toekomst, dan wordt het soms bang in ons hart. 
 
Maar dan mag daar dwars doorheen de boodschap van het Licht der wereld klinken: het is 
niet hopeloos maar er is hoop! Ieder die wil knielen voor het Kind in de kribbe zal behouden 
zijn, hoe het ook gaat lopen in deze wereld. Want wij weten dat wij hier niet blijvend zijn, maar 
dat wij mogen uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God met Zijn 
heerlijkheid ons zal omgeven! 
 
Bijbelverhalen 
In deze Adventstijd kijken wij uit naar de komst van de Messias, Jezus de Zaligmaker. Die tijd 
was óók een donkere tijd met onderdrukking door de Romeinen. Het leven was onzeker, er 
werden heel hoge belastingen gevraagd en als je niet kon betalen moest je betalen met je 
leven. Juist in die tijd stuurde God zijn engel Gabriël twee keer naar de aarde om een 
boodschap van hoop te brengen. Eerst kregen Zacharias en Elizabeth de boodschap dat zij 
op hoge leeftijd nog een zoon zouden krijgen: Johannes. Hij zou de 
boodschapper, de aankondiger van de Messias worden.  
Een poosje later kreeg een jong meisje ook die boodschap: zij zou 
moeder worden van de Messias en moest hem Jezus, dat betekent 
Redder, noemen. 
Zowel Elizabeth als Maria werden zwanger en zochten elkaar op 
tijdens hun zwangerschap. Beide vrouwen verbaasden zich over de 
goedheid van God en het wonder in hun leven. Het was niet 
makkelijk voor hen, zeker niet voor Maria als ongetrouwd meisje.  
De schande die het bracht was groot en toen moest zij met Jozef 
ook nog een lange reis maken naar Bethlehem. Maar ook dat was 
precies het plan van God, dat Zijn Zoon Jezus geboren moest 
worden in een arme stal in Bethlehem.  
We zien hierin dat Gods plan altijd doorgaat, wat wij mensen ook 
bedenken. Hij wilde juist de wereld redden van hun zonden en zond 
daarom Jezus als de Redder van de wereld.  



Zending  saldo is nu € 291,03 
De opbrengst is bedoeld voor ons sponsorkind en voor Teachers4Teachers. 
Giften blijven van harte welkom, dat mag wekelijks met uw kind meegegeven worden op 
dinsdag of rechtstreeks via de bank. Dank voor alle goede gaven! 
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35  CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending    
 

 
Lief en leed 
Op 4 december is juf Lieke (gr. 4) bevallen van hun dochter Sophie. Het is een lief 
klein meisje en het gaat goed met moeder en kind. Nu mogen ze lekker genieten van 
elkaar en we wensen hen veel geluk, liefde en bovenal Gods zegen toe! 

 
 
Terugblik studiedag  
Vorige week vrijdag hadden we studiedag en daar hebben we onder andere gesproken 
over ‘bewegend leren’. Welke vormen zijn er van bewegend leren? 

• Bewegen tussen het leren: energizers om weer even actief te worden 
• Bewegen tijdens het leren: verhogen van betrokkenheid, denk dan aan een 

wandelend overleg, estafette met opdrachten  
• Bewegen om het leren: cognitief leren versterken, denk aan het wandelen over een 

getallenlijn, in een ritme tafels memoriseren  

We hebben met elkaar nagedacht en uitgeprobeerd wat het met je hersenen doet als je 
regelmatig even beweegt, als je beweegt tijdens het leren en als je beweegt om te leren.  
U heeft misschien wel eens gezien of gehoord dat kinderen springen/hinkelen/stappen op de 
grote getallenlijn om een bepaald aspect van spelling of rekenen te oefenen. Doordat je 
letterlijk stappen maakt tijdens het leren, blijft het beter in het geheugen zitten. 

 

Zingen in Huis ter Leede en Lingesteyn 
Het is een goede gewoonte dat bovenbouw 
groepen kerstliederen zingen voor de bewoners 
van de tehuizen in onze wijk Oost. Gisteren zijn 
enkele kinderen van groep 7 naar Huis ter Leede 
geweest om daar voor een grote groep 
bewoners mooie kerstliederen te zingen.  
Het is altijd prachtig om de chemie te zien tussen 
kinderen en ouderen. Wederzijds genieten ze 
van elkaar en samen klinken er mooie 
kerstliederen. 
Volgende week vrijdag gaat groep 6 zingen in Lingesteyn, dat wordt vast ook erg mooi! 

 



KiKa Korte Broek 
Aankomende week start de actie van groep 6 voor ‘KiKa Korte Broek’. 
Deze actie is bedoeld om kinderen met kanker niet in de kou te laten 
staan. Uit solidariteit zullen de kinderen van groep 6 de hele week in korte 
broek naar school komen!  
Dit heeft alles te maken met het feit dat groep 6 ruim een jaar geleden 
afscheid moest nemen van Milan die overleed aan een hersentumor. 
Nog steeds wordt hij erg gemist in de groep en daarom doen zij mee met 
deze actie.   

Zoals u ziet is er al ruim € 4.000,00 opgehaald. Het streefbedrag is € 5.000 
en we hopen dat zeker te halen. 

Aanstaande maandag 16 december zou ook de verjaardag van Milan 
zijn en het is heel bijzonder om dan ook te starten met deze actie. Er 
wordt flink aandacht besteed hieraan, zowel RTV Utrecht komt 
maandagmorgen live verslag doen via radio en tv en ook Het Kontakt 
komt langs met een fotograaf. We wensen groep 6 heel veel succes toe! 

Mocht u ook willen doneren: 
https://www.kikakortebroek.nl/?supporta%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fsupporta.cc%2F
oht8%2Fwxyqnovt8n

 
Kerstviering 
Op donderdag 19 december houden we met alle kinderen van school en 
hun ouders de kerstviering in de Pauluskerk (aan het Europaplein). De 
avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.  
Er wordt een collecte gehouden voor KiKa Korte Broek. Dit kan contant of 
via een QR code. Zie het eerdere bericht in Parro. Allen hartelijk welkom! 

 

Verjaardagen december 
20 Rosalie  groep 6  
22 Ayden  groep 7  

26 Simon  groep 5  
29 Thimo  groep 4  
30 Jaïri  groep 2  
31 Willem  groep 3

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda  
  Donderdag 19 december:  Kerstviering in de Pauluskerk 19.00 uur 
  Vrijdag 20 december:  12.00 uur alle kinderen vrij 
 

Maandag 23-12 t/m vrijdag 3-01-2025: KERSTVAKANTIE 
 

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
Caroline van Reenen 
Directeur CBS Juliana 

https://www.kikakortebroek.nl/?supporta%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fsupporta.cc%2Foht8%2Fwxyqnovt8n
https://www.kikakortebroek.nl/?supporta%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fsupporta.cc%2Foht8%2Fwxyqnovt8n

